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Zoals het met velen van ons gaat, is mijn Joodse ontwikkeling pas laat gekomen na een lange 
zoektocht. In 1995 ben ik teruggekeerd naar mijn roots en heb ik me bij de Liberaal Joodse Gemeente 
van Amsterdam ingeschreven.  
Ik ben begonnen met veel te lernen. Daarna kon ik ook weer wat teruggeven aan de kille (Joodse 
gemeente van Amsterdam) met het mede organiseren van allerlei activiteiten rondom sjoel 
(synagoge). 
Vanwege mijn werk als docent in het hbo ben ik gevraagd om in de Talmoed Toracommissie plaats te 
nemen die het Joodse onderwijs van onze sjoel steunt en vorm geeft. Daar ben ik bijna 19 jaar lid van 
geweest waarvan de laatste acht jaren als voorzitter. 
In 2007 ben ik gevraagd door Hogeschool Inholland om de opleiding tot Joods Pastoraal Werker aan 
de theologische faculteit op te zetten die tot 2014 heeft bestaan en daarna met de hele theologische 
faculteit stop is gezet. 
Al heel lang heeft het Chassidisme me gefascineerd, niet zozeer vanwege een heimwee naar de 
sjtetls als wel het gedachtegoed van de Chassidische rebbes en niet te vergeten de nigoeniem 
(melodieën) die ze aan ons hebben nagelaten. 
Nu heb ik tijd om me verder verdiepen in het Chassidisme door samen met rabbijn Hannah Nathans 
en zangeres/maggied Shura Lipovsky anderen laten delen in de rijkdom ervan. We organiseren 
Chassidische reizen. Het Chassidisme leeft namelijk nog voort tot in onze dagen.   
Wilt u weten wat ik nog meer doe? Klik dan hier www.ikhelpjeleren.nl. 
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