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Behandel de ander zoals hij
behandeld wil Worden

arasja Kedosjiem leert ons over
Joodse ethiek. Sommige geboden
zijn makkelijk te begrijpen. We
- hadden het zelf kunnen bedenken.
| ~ Onpartijdige rechtspraak bijvoor-
~ beeld, of respect voor ouderen. Andere vallen
; ', ~ inde categorie: ‘Het is ons nu eenmaal opge-
- dragen, we begrijpen het niet, misschien zal
~ onsdereden geopenbaard worden in de tl]d
‘van de Masjiach’.
_ Toch valt ook aan deze geboden soms iets
ult teleggen, Zo bespreekt RaV Kook het

Van kledmg van gemengd wol en linnen. In
de messiaanse tijd zal er ook een radicale
Verandermg in de dierenwereld zijn. Immers
de profeet Jesjajahoe zegt dat de wolf zal
Wonen met het schaap, en de leeuw stro zal
‘eten Alle dieren zullen vegetariér zijn, net
‘als Adam en Chawa voor ze van de verboden
boom aten. Het dragen van linnen levert

or’i’s geen ethisch dilemma op, het dragen
van wol wel. Het arme schaap wordt beroofd
an een jas die hij zelf nodig heeft. Dit is
het onderdrukken van de zwakkere door de

sterke, zegt Rav Kook. Het verbod ze niet
samen te dragen herinnert ons er aan dat wol
en linnen niet ethisch gelijkwaardig zijn. De
boodschap van dit verbod is dat leiders zich
altijd bewust moeten zijn van zorg voor die-
renwelzijn, aldus Kook. Op heel veel plaatsen
in de Tora wordt dit benadrukt.

De parasja zegt:
haat je broeder niet
in je hart

Parasja Kedosjiem bevat een van de kern- '

geboden van het J odendom: Haat je broeder
niet in je hart. Als je iets tegen hem hebt,

communiceer daar dan open over, in plaats

van in je hart wrok te blijven koesteren zon-
der je mond open te doen, en heb je naaste

lief als jezelf. Uit de context blijkt dat je naas-
te in dit geval iemand is waar je concreet mee
van doen hebt, bijvoorbeeld een gezinslidof
iemand waar je mee werkt. ‘Wat gij niet Wllt

‘datu geschiedt, doe dat ook een ander met

zegt het spreekwoord. , ;
‘Maar Hillel dacht daar geheel anders over -

- Hijvond dat je iemand moest behandelen ’
- zoals hij zelf behandeld wilde worden, niet .

zoals jij zelf behandeld wilde worden. Men-
sen hebben verschillende karakters. Moshe
Cordovero (1522-1570), als kabbalist een

~ grondlegger, koppelde menselijke karakteis -

aan de sefirot van de kabbalistische levens-
boom. Iemand die de kwaliteit van chesed,
liefde, als belangrijkste karaktertrek heeft,

wil bijvoorbeeld heel anders behandeld wor-
- dendan iemand die din, oordeel, op de eerste

plaats heeft staan. Je moet je verplaatsenin
de ander en begrijpen hoe hij of zij in elkaar

zit, wat zijn behoeften zijn, en wat hijdusvan
je verwacht. Om dat te kunnen doen moeten

we niet te vol zijn van onszelf. Anders zien

we alleen projecties van onszelfin de ander '

‘maar 21en we de ander niet. B
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