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Rabbijn Hannah Nathans

De

Wat bezielt mensen Joods te worden? Hannah
Nathans (77) ging op zoek naar een antwoord in
haar promotieonderzoek, waarop zij haar boek
Joods worden in Nederland baseerde.
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innenkort is het Sjavoeot, het feest
waarmee wij herdenken dat we bij de
berg Sinai de wetten kregen en het
y Joodse volk werden. Daarna zijn er
/| altijd mensen geweest die niet Joods
geboren werden, maar ervoor kozen
Joods te worden. Zie het verhaal van Ruth dat op
Sjavoeot wordt verteld. Ook nu kiezen mensen
het pad van ‘bekering’. Wat beweegt hen? In het
overgrote deel van de gevallen is het een langdurig
studietraject, veelal gepaard met teleurstellingen,
vallen en opstaan, voordat de gang naar het mikwe
gemaakt kan worden. Rabbijn Hannah Nathans
verrichtte er promotieonderzoek naar: met haar
thesis The nature and process of giur behaalde zij
een doctorstitel aan de Amerikaanse Graduate
Theological Foundation. Niet veel later resulteerde
datin het boek Joods worden in Nederland, waar-
voor zij tientallen personen in allerlei stromingen
van hetjodendom interviewde: van het Nederlands
Israélitisch Kerkgenootschap en de Portugees
Israélitische Gemeente tot de Liberaal Joodse
Gemeente, Masorti en de reconstructionisten.
Alleen uit ultraorthodoxe hoek kreeg zij geen
medewerking.

Nathans: “Uit mijn eigen ervaring weet ik dat
mensen die gioer willen doen over het algemeen
altijd al ‘iets Joods’in zich hadden. Ik sprakiemand
van gereformeerden huize, die zei: ‘Ik wist het al
in groep 4 van de basisschool.” Als kleinkind
van een Joodse opa zette Nathans pas op haar
vijftigste de stap. “Zeggen dat ik niet Joods was,

‘Een gereformeerd
opgevoede man wist
hetalin groep 4 van
de basisschool’

voelde als verloochenen. Buitengesloten worden
als niet-Joods vond ik altijd heel pijnlijk,” schrijft
zij in haar voorwoord.

Over gioer, het traject naar het Joods worden, is
veel geschreven. Die literatuur komt hoofdzakelijk
uit de Verenigde Staten. Daarom wilde rabbijn
Nathans onderzoeken hoe het Nederlanders
verging die uitgekomen zijn. Ze benaderde tien-
tallen mensen die voor haar promotieonderzoek
anoniem een vragenlijst invulden. Niet iedereen
was vervolgens bereid met naam, toenaam en
foto - van de hand van Saskia Aukema - in het
begeleidende boek te worden opgenomen. “Som-
migen waren bang er last mee te krijgen, geen
werk meer te krijgen als Joodse professional of,
zoals ik het in mijn boek schrijf, ‘een hoop bagger
over zich uitgestort te krijgen als ‘niet echt’ Joods
persoon.” Enkelen weigerden alsnog nadat ze het
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interview voor het boek hadden teruggelezen: toch
te persoonlijk. Uiteindelijk heb ik twintig mensen
bereid gevonden, onder wie twee echtparen.”

Nathanswasbenieuwd of dat gevoel Joods te zijn
voor het officieel was, over de hele linie herkend
werd. “Dat heeft te maken met de vraag wat de
Joodse identiteit eigenlijk is. Die staat los van
een ‘Joodse status’. Sommige mensen voelen zich
Joods, maar hebben geen Joodse status. Er zijn ook
mensen die wel Joods geboren worden, maar er
verder helemaal niets mee doen. Het omgekeerde
komt dus ook voor.”

Intellectuele interesse

De reden waarom mensen uiteindelijk de grote
stap zetten, verschilt: “Ik sprak mensen die het
al op heel jonge leeftijd wisten, er waren er die
Joodse voorouders hadden en bekend waren met
de Shoaverhalen, en er waren geriem (uitgekome-
nen) die christelijk waren opgevoed en al heel jong
een diepe band met Israél hadden ontwikkeld. Ik
hoorde van iemand die al jong een intellectuele
interesse in het jodendom had gehad en er op de
lagere school boeken over las. Een ander vertelde
hoe moeilijk zijn ouders het hadden gevonden dat
hun Joodse vrienden in de Shoa waren vermoord
en er zat zelfs iemand bij wiens grootvader bij de
NSB had gezeten. Ook sprak ik mensen die zo'n
verbondenheid voelden en zo’n kennis hadden,
dat die geinterpreteerd zou kunnen worden als
herinneringen uit een vorigleven. Zijhadden het
over onverklaarbare flashbacks.” Hoe zat het met
mensen die gewoon Joods wilden worden omdat
ze een Joodse partner hadden ontmoet? “Het was
veeleer andersom: ze hadden een Joodse partner
gevonden juist omdat het verlangen Joods te wor-
dener al was.”

De gemeenschappelijke deler was dat de geriem
vooral tevreden waren het pad te hebben volbracht:
“Voor hen was het uitkomen niet het einde, maar
een nieuw begin. Ze hadden allemaal het gevoel
‘dat dit gewoon moest gebeuren’, sommigen
vonden het de beste ervaring van hun leven.”
De herinneringen aan het lange proces zijn wel
heel verschillend. “Bij sommigen dacht ik echt:
petje af dat je het zo lang hebt volgehouden. Een
van hen werd telkens weer afgewezen. ‘En iedere
keer moest ik weer betalen, en dan was ik toch
weer niet goed genoeg. Ik had bijna hetidee dater
misbruik van me werd gemaakt, zei ze. Terwijl het
bijanderen heel gemakkelijk ging. Er was iemand
die al vanaf zijn dertiende naar sjoel ging, op zijn
achttiende naar de rabbijn stapte en daarna bij
wijze van spreken zo kon doorlopen.”

Nog een bijzonder verhaal: “Een vrouw werd
in een gezin geboren dat vrijwel zeker Joods was.
Maar er werd met geen woord over gerept. Ze was
veertig toen ze uiteindelijk, samen met haar man,
het mikwe in ging. Haar ouders konden tijdens de
plechtigheid alle melodieén in sjoel meezingen.

‘Haar ouders
konden alles in sjoel
meezingen. Maar
Joods? Nee hoor, dat
waren ze niet’

Maar Joods? Nee hoor, dat waren ze niet.” Zo is
er ook een man die van zijn moeder alles over
kasjroet leerde. Ze had een zeer bekende Joodse
achternaam. Haar zoon is gaan lernen, eerst in
Antwerpen, later in het Israélische Tsefat. Zijn
moeder begon iets te dagen: ‘Dan moet ik ook
wel van het oude volk zijn.” Ze heeft het nooit
uitgezocht, en hij zal nog altijd niet zeggen dat
zijn ouders Joods waren. Soms wordt daarover
getwijfeld, de familie weet het vaak zelf niet. Dat
komt echt veel voor.”

Transparantie

Moet dit boek gezien worden als zendingswerk?
“O nee, beslist niet,” antwoordt Nathans. “Nie-
mand moet Joods worden. Als je niet voelt dat dit
je weg is, moet je het zeker niet doen. Maar als
het jodendom je pad is, moet die mogelijkheid
geschapen worden, anders blijfje altijd dwalen. De
verhalen in het boek zijn interessant voor degenen
die het gioerproces begeleiden. Om te kijken wat
misschien beter kan. Veel geriem spraken over een
gebrek aan transparantie, dat er geen antwoord
op hun vragen kwam, waardoor ze soms het idee
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Geinteresseerd in het
oorspronkelijke, Engels-
talige onderzoek? Dat

is vrij verkrijgbaar door
een e-mail te sturen naar
redactie@niw.nl.

Het verzoek wordt dan
doorgestuurd naar
Hannah Nathans.

Malka Hathaboe van

Pijkeren, een van de twintig
geinterviewden in Joods worden
in Nederland

kregen niet serieus genomen te worden. Kijk, het
vereist moed aan te kloppen bij een rabbijn, een
vreemde. Zeker als je niet alle regeltjes kent is dat
lastig, wat je niet valt aan te rekenen omdat je die
juist wil leren kennen.”

Wat alle geriem gemeen hebben, is dat zij iets
Joodsin zich voelden. “Daar spreekt de rabbinale
literatuur over. De Joodse vonk, de Joodse ziel, het
gevoel onder aan de Sinai erbij geweest te zijn. De
Lubavitscher rebbe en rabbi Nachman van Bratslav
zeggen dat je moet spreken van een geer die door
het proces van gioer gaat, een bekeerling die zich
bekeert. Dat is iets anders dan een niet-Jood die
overgaat tot het jodendom. Al eeuwen hebben
rabbijnen het erover dat deze mensen al een Joodse
ziel of vonk hebben.”

Een laatste tip van Nathans: “Je moet gioer doen
bij een gemeente waarbij je je thuis voelt. Je moet
voelen dat je in een gemeenschap terechtkomt
waarin je kunt bloeien, waarin je welkom bent.” &
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