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Wit vuur

| ajikra el Mosjee, de Eeuwige
riep Mosjee. De laatste letter
van wajikra, de alef, isin de
manuscripten kleiner dan

de andere letters. Er zijn
twee werkwoorden kara, een met een letter
alef aan het eind en met een letter hee aan
het eind. Met een alef aan het eind betekent
wajikra: ‘en Hij riep’. Met een hee aan het
eind betekent het: ‘en het gebeurde’. Dan zou
er dus staan: ‘en het overkwam Mosjee dat...".
De Eeuwige zou uit de tekst verdwenen zijn.
Wij zouden de roep van de Eeuwige niet
horen, zegt rabbijn Jonathan Sacks. Want de
alef is ook Anochi, Ik, waarmee de Tien Woor-
den beginnen: “Ik ben de Eeuwige uw G’d”.
De alef staat voor de Eeuwige zelf. De letter
maakt het verschil tussen een geschiedenis
zonder G'd, een toevallige, betekenisloze,
opeenvolging van gebeurtenissen, en een
wereld die een manifestatie is van het
goddelijke, een voortgaande uitstroming van
goddelijke energie, vol van betekenis. Eén
Kklein lettertje maakt het verschil tussen een
goddelijke en een goddeloze wereld. Maar

waarom is die alef dan zo klein geschreven?
Zou hij niet juist megagroot moeten zijn?

Rav Kook (1865-1935) legt uit dat als we
een Torarol lezen, we volledig focussen op
de zwarte letters. De Talmoed (Menachot
29a) schrijft echter voor dat iedere letter in
de Tora volledig omgeven moet zijn door

De letter alef

staat voor de

Eeuwige zelf
perkament. De witte ruimte rond de letters

vertegenwoordigt een hogere vorm van Tora.
Het stelt het witte vuur voor waarop met

zwart vuur de letters van de Tora geschreven

werden. Het wit is de Tora Kedoema, de
oer-Tora, een van de zeven zaken die gescha-

pen werden voor de schepping van de wereld. -
Dit is de reden, zegt rav Kook, dat Mosjee de

alef van de goddelijk roeping kleiner maakte,
zodat er extra veel witte ruimte om de zwarte

letter zou zijn. Mosjee vermindert met zijn

miniatuut-alef het belang van de geopen-
baarde Tora, en geeft juist meer ruimte aan
de Tora van wit vuur, de goddelijke essentie.
Uiteindelijk gaat het niet om wat Mosjee
opschrijft, maar om de goddelijke energie
daarachter.

Het is deze week ook Sjabbat Zachor, de
sjabbat voor Poeriem. Zachor betekent: ‘Her-
inner!’ Herinner je wat Amalek gedaan heeft.

‘Herinner je dat je de herinnering aan Amalek

moet uitwissen. Amalek is de aartsvijand
van Israél. De getalswaarde van ‘Amalek’ is
240, net als van safek, twijfel. De Lubavitcher

rebbe Yosef Yitzchak Schneerson (1880-1950)
~ zei dat Amalek de twijfel is die heiligheid
~verandert in cynisme, een filosofie van toe-

val, die de wereld van zijn betekenis ontdoet.

Een wereld waarin wajikra betekent ‘het

gebeurde toevallig’, een goddeloze wereld,
geregeerd door cynisme, egoisme, en on-
waarheid. Laten wij ons wajikra met een alef,
onze goddelijke roeping, altijd herinneren. B
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