
 

 

Rabbi  Kalonymos Kalman Shapira, rebbe van Piasetzno en van het getto van 

Warsaw 

Ieder van ons, groot of klein, heeft niet alleen het recht maar ook de verplichting 
om zijn unieke en persoonlijke zelf tot expressie te brengen. Dit is niet 
voorbehouden aan grote verlichte mensen. En in de mate waarin je in deze 
wereld kunt leven vanuit het centrum van je unieke zelf, in die mate zal je in staat 

kunnen zijn om jouw eigen vrije wil te volgen. 
Stijg uit boven de menigte; breng naar buiten wat je uniek maakt. Wordt een persoon die voor 
zichzelf kan kiezen – dat is de eerste vereiste om God te bereiken. 
 
  

 


