Net als iedere grote religie heeft het
Jodendom een exoterischeen een
esoterische kant. De oude rabbijnen dachten
dat mystiek niet veilig was voor het gewone
wolk. Voor hen ontwierpen zij de eredienst

Tmuliergebeden. Mystiek was voor
eleerden, en ook voor hen was het een
 riskante onderneming.




et als iedere grote religie heeft
het Jodendom een exoterische
en een esoterische kant. De
oude rabbijnen dachten dat
mystiek niet veilig was voor
het gewone volk. Voor hen ontwierpen zij de
eredienst met formuliergebeden. Mystiek was
voor geleerden, en ook voor hen was het een
riskante onderneming.

Zo vertelt de Talmud dat vier rabbijnen
een hemelreis maakten. Een hemelreis was
een vorm van diepe meditatie, waarbij men
via zeven hemelse paleizen uiteindelijk, als
alles goed ging, de troonwagen-aanschouwde
met daarop de Ene.* Maar het ging niet altijd
goed. Met drie van deze vier rabbijnen liep het
slecht af. Een stierf, een verloor zijn verstand,
een verloor zijn geloof, en slechts één ging in
vrede en keerde terug in vrede.

Mensen zijn bedoeld om op aarde te leven
en op aarde hun opdrachten uit te voeren. De
traditie zegt dat men zich pas in de kabbalah,
de Joodse mystiek, mocht verdiepen als men
een man was, boven de 40, gehuwd, en een
materieel bestaan had opgebouwd. Rambam
(Maimonides [red.],
1138-1204) zei: “Het
is iemand alleen toe-
gestaan te wandelen
in de Tuin (dat is een
heel hoog spiritueel
niveau) als zijn buik
gevuld is met brood
en vlees. Brood en
vlees, dat is de kennis
van wat verboden en
toegestaan is, en alle
geboden die daaruit
voortvloeien.”s Met
andere woorden,
men moest eerst een
rechtsgeleerde zijn voor men zich aan mystiek
mocht wagen. De Mishna vermaant dat de
Ma’ase Bereshit, de verhalen van de Schep-
ping, een vorm van Joodse mystiek, niet bestu-
deerd mochten worden met twee personen, en
de Troonwagen zelfs niet met één, tenzij het
een wijze betrof die het uit zichzelf ook kon

begrijpen*. Kortom, mystiek was een serieuze
zaak, niet ongevaarlijk, en niet voor iedereen.
‘Waarom zou je je er mee bezig houden?

DOEL VAN JOODSE MYSTIEK

De Ba’al Shem Tov, de grondlegger van het
Chassidisme, vertelt in het jaar 1751 in een
brief aan zijn zwager dat hij een hemelreis
maakte. “Ik ging stap voor stap naar boven,
totdat ik het paleis van de Messias binnenging,
waar de Messias Torah leert met alle Tannaim
(Talmudgeleerden) en de rechtvaardigen en
de zeven herders (leiders van Israél: Abraham,
Isaac, Jacob, Mozes, Aharon, Jozef en David).
Daar zag ik buitengewoon grote vreugde. [...]
En ik vroeg de Messias: ‘Wanneer zal de Mees-
ter komen?’ En hij antwoordde: ‘Zodra jouw
Torah zich over de wereld verspreid heeft.”
Met andere woorden, pas als de hele mens-
heid een zeer hoog spiritueel niveau bereikt
heeft, hetzelfde niveau als de Ba’al Shem Tov,
zal de (Joodse) Messias komen. Het is de taak
van ieder mens om aan zichzelf te werken en
een hoger niveau te bereiken dan waar hij nu
is, totdat uiteindelijk niet een enkele visio-
nair, maar de hele
mensheid tezamen
de messiaanse tijd zal
realiseren.

Heschel zegt het
zo: “De kabbalist is
niet tevreden met
beperkt te zijn tot
wat hij is. Zijn wens
is niet alleen meer
te weten dan wat
normaal denken te
bieden heeft, maar
meer te zijn dan wat
hij is. [...] Zijn doel
is de verheffing en
expansie van het bestaan.”® Gelijkenis met de
Eeuwige is de essentie van mens zijn. Hij moet
willen zijn als de Allerhoogste.” De mens moet
het goddelijke in de wereld vermeerderen.®
De mens heeft dus de opdracht in zichzelf
en de wereld het goddelijke tot uitdrukking
te brengen. De Piasetzner rebbe, Kalonymos
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Kalman Shapira (1889 —1944), zegt dat een
Joods persoon in staat moet zijn om boven
zijn eigen niveau uit te rijzen.? Voorwaar geen
geringe opgave. Gelukkig zegt Pirke Avot dat
wij niet verplicht zijn het werk te voltooien.
Maar evenmin zijn wij vrij om ons er aan te
onttrekken.”

BALLINGSCHAP EN VERLOSSING

In Gan Eden ervoer de mens de nooit eindi-
gende goddelijke openbaring, zei de Chas-
sidische rabbijn Simcha Bunim van Przysucha
(1765-1827). De mensen hadden geen bewust-
zijn van een eigen autonoom afgescheiden
bestaan. Hun bestaan was volledig spiritueel.
Met de zonde werden zij zich bewust van
zichzelf. Zij werden lichamelijke schepselen,
afgescheiden van de Eeuwige. Hun taak werd
nu om zichzelf en de wereld te helen. Het
verlaten van Gan Eden was de eerste stap op
weg naar volledige heling (tikkoen).” De men-
selijke ontwikkeling is dus een soort U-bocht:
we komen uit Eenheid
voort, we dalen af in
materie en afgeschei-
den zijn, door bewust-
zijn te ontwikkelen
keren we terug naar
de Eenheid, die ook
wel de Messiaanse tijd
genoemd wordt, maar
nu met bewustzijn.
Dan zal de wolf met
het schaap wonen en
leeuw en rund zul-
len stro eten.”* Deze
ontwikkelingsweg is
zowel individueel als
voor de mensheid als
geheel. De Talmud
stelt dat Israél alleen
verbannen werd
onder de volken, opdat bekeerlingen zich
bij hen zouden kunnen voegen.” Terzijde
zij opgemerkt dat het Jodendom geen missie
bedrijft, omdat het niet pretendeert de enige
waarheid te kennen. Ook de rechtvaardigen
onder de volken zullen een plaats hebben in

de komende wereld, daarvoor hoeft iemand

niet Joods te worden. Maar wie zich uit zich-
zelf geroepen voelt kan Joods worden, zoals
Ruth, de schoondochter van Naomi*, hoewel
het niet aangemoedigd wordt.

Aan het einde der tijden zal de Eeuwige
weer één zijn en zijn naam zal één zijn.” Maar
voorlopig leven we in een versplinterde
wereld, ervaren we de ballingschap van het
afgescheiden zijn en verlangen we naar herstel
van de paradijselijke toestand. Die komt niet
vanzelf, daar moeten we iets voor doen.

INNERLIJK WERK

Rabbi Menachem Nachum van Tsjernobyl
citeert de Ba’al Shem Tov: iedere Jood moet
dat deel van de volledige gestalte van de
Messias helen en vergroten dat gerelateerd is
aan zijn eigen individuele ziel.® De Slonimer
rebbe, Shalom Noach Berezowski, spreekt
over het ontwortelen van de wortel van alsem
en gal in zichzelf. lemand kan nog zoveel
bidden, maar als hij
dit innerlijk werk
niet doet vervult hij
niet zijn missie op
aarde.” Tegelijkertijd
blijft het hogere doel
devekut, het aankleven
aan de Eeuwige.® Een
mystiek doel dus,
maar via de weg van
het innerlijke psycho-
logische en spirituele
werk. Men kan het
ego pas opgeven als
het eerst goed ontwik-
keld is. Zoals Cor-
tright zegt: “Je moet
eerst iemand zijn
voordat je niemand
kan worden.”

Die innerlijke weg is uniek voor ieder mens.
Zo benadrukt rabbi Simcha Bunim van Przy-
sucha (1765-1827) dat men niet iemand anders
moet imiteren, ook niet als die bijzonder
rechtvaardig is, of zijn voorbeeld je geweldig
aanspreekt. Men moet zich houden aan zijn




eigen pad.* Rabbijn Mordechai Yoseph Leiner
(1801-1854), bekend als de Izbiczer rebbe, leerde
dat iedereen geboren wordt met een specifiek

gebrek (chisaron). Het proces van verlossing
voor ieder persoon ligt in het erkennen en
corrigeren van dat eigen specifieke defect.” En
zoals iedereen een specifiek gebrek (chisaron)
heeft, zo heeft ook iedereen een uniek pad
voor de verheldering (berur) van dat gebrek.>
De Piasetzner rebbe zegt dat karaktertrekken
op zich niet slecht kunnen zijn. Ze lijken al-
leen slecht. Hij vergelijkt ze met bittere zaden
die als ze rijp zijn nectar voortbrengen. Zo zal
bijvoorbeeld de schijnbaar slechte eigenschap
van boosheid getransformeerd worden tot
een heilig vuur.” Men moet worden wie men
werkelijk is.*+

MAAR HOE?

In de eerste plaats is ons de Torah gegeven.
Het woord ‘Torah’ betekent niet wet, zoals
wel eens gedacht wordt, maar onderwijzing.
Zij leert ons hoe te leven. Alleen, we moeten
die lessen er wel uit destilleren. De verzen
van de Torah hebben een letterlijke en een
esoterische betekenis. De midrash zegt dat de
Torah een van de zeven zaken was die voor de
schepping van de wereld, als beschreven in
Genesis, geschapen werden.” Zij is de ultieme
wijsheid. De Torah zoals wij die kennen, als de
vijf boeken van Mozes, is slechts de omhul-
ling van die ultieme Torah. Zij werd gekleed
in voor de mensen van die tijd begrijpelijke
taal. “Ieder die denkt dat de kleding de echte
Torah is, en niet iets anders, moge zijn geest
leeglopen als een ballon,” zegt de Zohar. Het
is onze taak de oorspronkelijke betekenis van
die oer-Torah zo dicht mogelijk te benade-
ren. Voor de eerste tafelen, geschreven door
de Eeuwige zelf, was de mensheid nog lang
niet klaar. ledere generatie moet de Torah
opnieuw uitleggen. Talloze teksten verwijzen
naar deze noodzaak. “Eén ding sprak G'd,
twee dingen hoorde ik,” zegt de psalm.*” leder
woord van de Torah kan op meer manieren
uitgelegd worden, zegt de Talmud.?® Pirkei
Avot zegt: “Draai het (de Torah) om en om,
want alles is er in.”» Midrash Numeri Rabba

zegt dat de Torah zeventig gezichten heeft.»
Ook Nachmanides zegt dat de Torah op
zeventig manieren uitgelegd kan worden.* Het
Jodendom gaat niet uit van één waarheid. Ja,
er is een ultieme Waarheid, maar die kennen
we niet. Vele jaren streden het huis Shammai
en het huis Hillel, twee rabbijnenscholen,
over wat de juiste interpretatie van de Torah
was betreffende Joodse wetgeving, waarbij ze
lijnrecht tegenover elkaar stonden. Tenslotte
kwam er een stem uit de hemel die zei: “Deze
én deze zijn de woorden van de levende G’d.”s
Beide benaderingen waren even valide uitleg-
gen van de Torah, hoewel ze elkaar tegenspra-
ken.

Een tweede benadering hoe ons innerlijke
werk aan te vatten is de benadering van de
‘vier werelden’. De vier werelden zijn bewust-
zijnsniveaus. Ze zijn altijd allemaal werkzaam,
maar we zijn er ons niet altijd bewust van. De
vier werelden zijn deze vijf:

Ein Sof (de Oneindige): de ongedeelde Een-
heid.

Atzilut (de wereld van nabijheid): de spiri-
tuele wereld, heel dichtbij het goddelijke; het
ervaren van zijn.

Beriah (de wereld van scheppen): de intel-
lectuele wereld, wereld van ideeén, essenties,
hogere waarden.

Yetzirah (de wereld van vorming): de psy-
chologische wereld; wereld van emoties en
beeldvorming, het niveau van ego.

Assiyah (de materiele wereld): de wereld van
lichaam, materie en actie; dualiteit®

Ein sof wordt niet tot de vier werelden gere-
kend, maar is het vijfde bewustzijnsniveau.

Wanneer iemand een moeilijke situatie
meemaakt kan hij daar op het niveau van alle
werelden naar kijken. Op het niveau van As-
siya naar het materiele aspect. Op het niveau
van Yetzirah naar zijn eigen en andermans
emoties en hoe die elkaar beinvloeden. Op het
niveau van Beriah kan hij waarnemen zonder
oordeel, zonder verwachtingen, zonder con-
trole, zonder angst, strikt neutraal het proces
volgend en dit conceptualiseren om tot groter
begrip te komen. Op het niveau van Atzilut is

er alleen de ervaring van het goddelijke.
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Dat wil zeggen, dat kan iemand doen als hij
zich zover ontwikkeld heeft. Zonder ontwikke-
ling volgen we blindelings onze instincten, zon-
der na te denken over de gevolgen. Wanneer
we ons ontwikkelen is het niet zo dat we een la-
ger niveau overbodig maken of afschaffen. We
brengen het onder regie van een hoger niveau.
Het is te vergelijken met zindelijkheidstraining.
Wanneer een kindje leert zijn behoeften op
het potje te doen raakt het niet zijn darmpjes
kwijt. Het brengt ze onder controle. Zo is het
ook met de werelden. Het is niet de bedoeling
onze emoties kwijt te raken of te ontkennen.
We leren ze te erkennen, te beheersen, en con-
structief te gebruiken. We blijven soms bang
maar we leren onze angst te overwinnen. We
leren bewust te schakelen tussen de werelden.
Dit helpt ons niet vast te blijven zitten in onze
eigen zienswijze, in woede en wrok, maar gees-
telijk beweeglijk te blijven.

Sefer haBahir, toegeschreven aan de
1°-eeuwse Nehunya ben haKana, maar door
geleerden gedateerd 10% — 13 eeuw, be-
schrijft de levensboom met de sefirot. De
sefirot komen overigens al voor in de sefer
Yetzirah, toegeschreven aan Abraham, maar
door geleerden gedateerd in de tijd van de
Talmud tot de vroege middeleeuwen, ruwweg
500 —1200 g.j.t. De sefirot worden gezien als
verschillende manifestaties van de Godheid,
overeenkomend met de tien uitspraken waar-
mee de wereld geschapen werd.» De sefirot
worden ook gezien als eigenschappen waarvan
de mens meer of minder kan bezitten. Moshe
Cordovero (1522-1570) geeft in zijn Tomer
Devorah tikkoenim, reparaties, voor ieder
van de sefirot. lemand die zich herkent in een
bepaalde sefirah krijgt zo aanwijzingen hoe
zich verder te ontwikkelen en de negatieve
aspecten van zijn karakter te transformeren in
positieve.»

De levensboom kan op twee manieren
gelezen worden: van boven naar beneden, dan
verbeeldt zij de voortgaande schepping met
steeds nieuwe en verder gedifferentieerde ma-
nifestaties van de Godheid, en van beneden
naar boven, dan symboliseert zij de ontwik-

kelingsweg van mens en mensheid, vanuit
een toestand van volstrekte dualiteit naar het
opgaan in de Eenheid. De tien sefirot zijn (van
boven naar beneden):

Keter: Kroon, het eerste punt waar de
potentie van Ein Sof overgaat in actualisering,
de goddelijke wil

Chochma: Wijsheid, de oer-Torah; ook wel
archetype van de Vader; flits van intellect,
creatieve vonk

Binah: Inzicht, ook wel archetype van de
Moeder; baarmoeder van het bestaan; terug-
keer naar de Bron

Chesed of Gedula: Goedertierenheid of
Grootheid, de scheppende kracht van de god-
delijke liefde; onbeperkte, onvoorwaardelijke
liefde

Gevura of Din: Kracht of Oordeel, het
aspect van de Godheid dat grenzen stelt,
strengheid; de Kracht die wij vrezen

Tiferet: Schoonheid, barmhartigheid, waar-
heid, balans tussen liefde en strengheid

Netzach: Het eeuwigdurende, volhardende
aspect van de Godheid







