In memoriam

In memoriam reb Zalman

Op 3 juli overleed een van de grootste vernieuwers van het
naoorlogse jodendom, rabbijn Zalman Schachter-Shalomi,
oprichter van de Jewish Renewal-beweging.

alman Schachter werd geboren

in Polen (nu Oekraine) in 1924,

en groeide op in Wenen. Op de

vlucht voor de nazi’s belandde

de familie Schachter in de Ver-

enigde Staten, in Brooklyn. Daar
wijdde de zesde Lubavitcherrebbe, Yoseef Yit-
schok Schneerson, hem in 1947 tot rabbijn en
zond hem samen met Shlomo Carlebach op
outreach naar universiteiten. Schachter leid-
de diverse Chabad-gemeenten en een chavoe-
ra, maar met de opkomst van het hippiedom
verwijderde hij zich geleidelijk van Chabad.
Uiteindelijk verliet hij Chabad definitief en
stichtte zijn eigen organisatie, Bnee Or, de
kinderen van het licht (later Pnee Or), die ge-
zien wordt als het begin van de Jewish Rene-
wal-beweging, een trans-denominationele
beweging die het jodendom wil vernieuwen
met spirituele en ethische vitaliteit. Omdat
hij Schachter (slager) zo'n agressieve naam
vond voegde hij Shalomi (vrede) toe.

Vernieuwing
Zalman creéerde nieuwe vormen van Joodse
praktijk en spiritualiteit, een vreugdevolle
godsdienstbeoefening met hart, ziel en
lichaam, met meditatie en dans. Zijn litur-
gische vernieuwingen hebben prachtige
teksten nagelaten. Hij was ook thuis in de
wetenschappelijke wereld (hij haalde een
master in de psychologie van religie aan
Boston University, en een doctoraat aan het
Reform Hebrew Union College) en probeerde
wetenschap en spiritualiteit samen te bren-
gen. Zijn wetenschappelijke benadering van
het gebed — wat werkt wel, wat werkt niet?
—noemde hij ‘davvenologie’. Die benadering
leidt tot wat hij noemde ‘spirituele technolo-
gie” technieken die helpen om het goddelijke
te ervaren.

Ook vond hij dat huidige wetenschappe-
lijke kennis in halacha geintegreerd moest

14 | NIW 40

worden. Wij zijn nu immers baki, deskundig,
in zaken waar de samenstellers van de Tal-
moed geen weet van hadden. Nieuwe halacha
moest wel ‘achterwaarts compatibel’ zijn: een
verandering mochtniet strijdig zijn met oude
halacha maar moest geintegreerd worden in
nieuwe halacha.

Zalman was onder meer een van de vroege
pleitbezorgers van eco-kasjroet. Hij stond
wijd open voor de moderne wereld, was gek
op technologie en natuurwetenschap. Zijn
metaforen waren veelal aan de computerwe-
reld ontleend. Volledige egalitairiteit was ook
erg belangrijk voor Zalman en Jewish Rene-

wal. Man en vrouw, hetero en LGBT moesten
een volstrekt gelijke plaats hebben, iets wat
nog steeds vrijwel nergens in de Joodse we-
reld volledig gerealiseerd is. Hij was een groot
voorstander van interreligieuze dialoog,
en deep ecumenism, betekenisvolle relaties
tussen de spirituele tradities. Het oude para-
digmavan de uitverkorenheid van hetJoodse
volk verving hij door een paradigma waarin
alle volken en spirituele tradities hun eigen
noodzakelijke bijdrage hebben aan de wereld.
Nietlanger waren we gekozen uitalle volken,
maar mét alle volken.

N

RABBIJN HANNAH NATHANS

Spirituele reus

Reb Zalmans invloed strekt zich uit tot
ver buiten zijn Renewal-beweging. Uit alle
Joodse denominaties nemen studenten deel
aan zijn rabbijnenopleiding, de eenheid van
klal Jisraél ging hem zeer ter harte. Hij gaf
het chassidisme niet op, maar sloeg een brug
naar hen die niet geinspireerd werden door
het jodendom van hun jeugd. Zelf noemde
hij zijn beweging mneo-chassidisch. Zijn
grote integriteit — hij sprak over wat hij zelf
in praktijk bracht —heeft velen geinspireerd
en behouden voor het jodendom. Inmiddels
leidt Aleph, de alliantie voor Jewish
Renewal ook chazaniem, rabbinic pastors
(een door hem gecreéerde functie van
rabbijns geestelijke verzorger) en spirituele
begeleiders op.

Mijn eerste kennismaking met reb Zal-
man was viazijn boeken. Zijinspireerden mij
en wezen mij de weg naar een jodendom dat
ik wilde leven. Hoewel ik het niet actief zocht
kwam Renewal steeds opnieuw op mijn pad,
tot ik uiteindelijk toegaf, en aan zijn rabbij-
nenopleiding deelnam. Reb Zalman gaf toen
al niet meer zelf les, maar als ik een vraag
stelde via e-mail kreeg ik wel persoonlijk ant-
woord. Zijn toespraken tot ons, studenten, in
zijn met Jiddisje woorden doorspekte Engels
waren mij zeer dierbaar. Ik was de laatste
rabbijn die van hem smicha ontving.

Zalman schreef een groot aantal boeken
en artikelen, maar bovenal was hij een
bijzonder mens met een groot hart. Zijn vol-
gelingen noemen hem een groot licht, een
spirituele reus.

Reb Zalman stierf in zijn slaap op 5 tam-
moez, de datum waarop de profeet Jechezkel
het visioen van de merkava, de troonwagen,
zag. Hij werd in stijl begraven door drie rab-
bijnen: Chabad, Conservative en Renewal. Zij
herinnering zal velen tot zegen zijn. B
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